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Toost op de fictie

Auteur Saskia Goldschmidt vertelt
boeiend over aanpak en keuzes bij
haar boek ‘De hormoonfabriek'.

door Ali Pankow

ZIERIKZEE - ‘Fictie is altijd mooier
dan de werkelijkheid’, luidt een
zin uit De hormoonfabriek. De zin
zegt vooral ook iets over de wijze
waarop Saskia Goldschmidt dit
boek heeft geschreven. Op uitno-
diging van Boekwinkel De Vries
vertelde zij daar gisteravond over
in café De Gekroonde Suikerbiet
in Zierikzee. Een beperkt, maar
zeer geinteresseerd groepje lezers
was daarbij aanwezig. :

In de zoektocht naar haar eigen
pijnlijke, door de oorlog geteken-
de en immer verzwegen familiege-
schiedenis, stuitte Goldschmidt
op professor Laqueur, toenmalige
schoonvader van haar vader. La-
queur was met de gebroeders Ar-
nold en Mau van Zwanenberg me-

de-oprichter van het bedrijf Orga-
non in Os. Het betrof een samen-
werking waarbij commercie en
wetenschap hand in hand gingen,
maar die ook veel spanning ople-
verde. ,,Dit is goud voor een ro-
man”, constateerde Goldschmidt
toen zij de archieven van Orga-
non had mogen bestuderen. Met
De hormoonfabriek schreef zij een
fictief verhaal gebaseerd op feiten.
Zij laat daarvoor de inmiddels
97-jarige Mordechai (Motke) de
Paauw aan het woord als hij op
zijn sterfbed in 1993 terugblikt op
zijn leven. Zo krijgt de lezer een
mooi beeld van deze ooit zo ambi-
tieuze en viriele directeur van
een vleesfabriek, die ook al het af-
val van zijn bedrijf optimaal wil
benutten. Dus ook de hormonen,
die zoveel waardevolle stoffen ble-

ken te bezitten voor de mensheid.
Farmacoloog Rafael Levine speelt
bij de ontdekking daarvan een
cruciale rol. Tegenkleur biedt Mot-
ke’s tweelingbroer Aron, mede-di-
recteur en in vrijwel alles tegen-
overgesteld aan zijn broer.
Goldschmidt zegt de feiten vooral
nodig te hebben-voor het schep-
pen van een decor. Fictie biedt
haar de ruimte een eigen verhaal
te vertellen en daarbinnen ook
ontdekkingen te doen. ‘Hoe komt
het dat mannen met macht zo dik-
wijls alles op het spel zetten om-
dat ze een wip willen maken?,
geldt als belangrijke vraag die zij
in dit boek opwerpt. ,Het ant-
woord daarop, vind je niet in de
archieven. Daarom ben ik in de
huid van zo'n man gekropen.”
Haar bevindingen: Deze mannen
zijn gewend enorm veel risiso te
nemen. Zij missen het zicht op
hun ontsporing, hebben echt het
gevoel dat ze verder mogen gaan
dan anderen en dat vrouwen, ze-
ker in maatschappelijk lagere posi-
ties, hun aandacht als een eer kun-
nen beschouwen.

® Schriifster Saskia Goldschmidt leest in Café De Gekroonde Suikerbiet omringd door een passend decor met pau-



